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VOOR OUDERS 
Gaaf dat je een SuperKids Journal in handen hebt en je samen met je kind kan ontdekken wie Jezus Christus is, hoe je Hem kunt 
volgen en een discipel van Hem kunt zijn. Als ouder ben jij hier een belangrijke schakel in. Kinderen leren namelijk door het voor-
beeld van andere mensen om hen heen. Jij bent dus zijn/haar voorbeeld. Hierbij een aantal tips om je kind praktisch door de journal 
heen te helpen:

1.  Kies voor de komende acht dagen een vast moment op de dag uit, waar je geen tijdsdruk hebt en rustig met je kind kan zitten 
om de input van die dag door te nemen. 

2.  Help je kind om afleidingen aan de kant te leggen en de focus op God te richten. Denk aan je telefoon, de televisie of andere 
fysieke voorwerpen.

3.  Kies hoe je de journal doorleest. Leest iemand het hardop voor, of lezen jullie het allebei in jezelf? Het kan helpen om je kind te 
laten kiezen hoe hij/zij dit wil vormgeven, zodat het voor je kind extra leuk wordt.

4.  Kijk naar de vragen die bij elke dag staan. Voer hier samen een gesprek over. Stel eventueel extra vragen als je kind op een vraag 
geen antwoord weet. 

5.  Probeer gezamenlijk de bijbeltekst uit je hoofd te leren, zodat je deze kan herinneren wanneer je dit nodig hebt. Maak hier een 
leuke activiteit van. Dit kan bijvoorbeeld door er een rap op te bedenken of er een win-spel van te maken wie de tekst als eerste 
uit zijn hoofd kent. Als hulpmiddel zitten alle bijbelteksten ook achterin dit boekje. Die kun je uitknippen en ergens in je huis 
ophangen.

Het is ons verlangen dat kinderen van jongs af aan groeien in geloof en geïnspireerd zijn om Jezus de rest van hun leven te volgen. 

HEY SUPER-KID 
Wat leuk dat jij deze SuperKids-journal in handen hebt. Deze journal is bedoeld om te ontdekken wie Jezus Christus is, hoe je Hem 
kunt volgen en een discipel van Hem kunt zijn. Nu denk je misschien: hoe werkt dat? Deze journal is geschreven om in acht dagen 
doorheen te gaan. Per dag is er een ander thema, wat is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

EEN BIJBELTEKST 
Gods Woord is de waarheid en het is belangrijk dat wij de Bijbel kennen. Probeer de bijbeltekst uit je hoofd te leren, zodat je die 
kan herinneren wanneer je het nodig hebt. Om je hierbij te helpen vind je de bijbelteksten ook achterin deze journal. Die kun je 
uitknippen en in huis ergens ophangen. 

ACTIVITEIT EN INPUT  
In deze journal vind je een activiteit om te doen, die aansluit bij de input van die dag. Doe eerst de activiteit, zodat je beter kan 
begrijpen wat er bedoeld wordt bij de input. 

QR-CODE 
Als je de QR-code scant, kom je bij een video waarin mensen vertellen welke avonturen zij met God hebben meegemaakt. 

PRATEN MET GOD 
God houdt van jou en wil een vriendschap met jou. Die kun je bouwen door met Hem te praten. Wat wil jij tegen Hem zeggen en wat 
zegt God tegen jou? Schrijf dat op.

We geloven dat deze journal jou gaat helpen om te groeien in je vriendschap met God. Wanneer jij bent uitgestapt of iets gaafs hebt 
ontdekt, wil je dit dan met ons delen? We zijn erg benieuwd naar je verhalen. Mocht je er één hebben, mail die dan naar   
superkids@doorbrekers.nl. Ben je er klaar voor? Laten we beginnen! 



PRATEN MET GOD

Je hebt net gelezen dat God altijd van jou houdt. 

Dank Hem hiervoor. 

GODS GROOTSTE CADEAU WAT WIL JE ONTHOUDEN VAN VANDAAG?

Heb jij weleens een cadeau aan iemand gegeven? Hoe vond je 
dat? In de Bijbeltekst van vandaag lezen we dat God ook een 
cadeau aan ons geeft. Het is Zijn Zoon Jezus Christus. Maar hoe 
kan een Persoon nu een cadeau zijn?  
 
Toen God in het begin de wereld schiep, had Hij tegen Adam 
en Eva gezegd (de eerste mensen op de aarde), dat ze van alle 
bomen in de hof mochten eten, behalve van één boom. Toch 
kozen ze ervoor om van die ene boom te eten, waar ze niet 
aan mochten komen. Vanaf dat moment was de zonde in de 
wereld. Dat betekent dat ook wij dingen doen, die niet goed zijn. 
Misschien zeg je weleens een scheldwoord of maak je ruzie met 
je broertje of zusje. 

Door de zonde was er een gat tussen God en de mens. Dit vond 
God niet leuk, want Hij wil dat wij graag bij Hem kunnen komen 
en een vriendschap met Hem kunnen hebben. Daarom bedacht 
Hij een plan. Hij stuurde Jezus Christus, Zijn Zoon, naar de wereld 
als mens. Jezus ging voor alle dingen die wij verkeerd doen, aan 
het kruis. Jezus had hier veel pijn en ging uiteindelijk dood. Maar 
weet je wat er ook gebeurde? Na drie dagen stond Jezus weer 
op uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen en Hij leeft! 

Gods cadeau voor jou is Jezus. Dit is het grootste cadeau dat Hij 
aan jou kan geven, want hierdoor is het gat tussen God en ons 
weg. Ook wanneer we iets verkeerds hebben gedaan. Hij houdt 
zoveel van jou, dat zijn armen altijd wijd open zijn om bij Hem 
te komen. Hij kent jou en wil graag dat jij Hem ook steeds beter 
leert kennen.

BIJBELTEKST
“Want God houdt zoveel van de mensen, 

dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. 
Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren 
gaan, maar zal het eeuwige leven hebben.”
JOHANNES 3:16 (BB)

Aantal personen: minimaal 1
Achterin dit boekje vind je een cadeaudoosje. 
Knutsel die in elkaar en versier die mooi.  
Doe er een lief briefje of iets lekkers in en geef het 
aan iemand. 

ACTIVITEIT



VOLG JIJ JEZUS? 
WAT WIL JE ONTHOUDEN VAN VANDAAG?

SCAN VOOR
SCAN VOOR
EEN FILMPJE
EEN FILMPJE

Heb jij weleens met je vader of moeder een huis gebouwd met 
lego of duplo? Was dit een stevig huis? 

Om God de Vader te leren kennen, kunnen we kijken naar Zijn 
Zoon Jezus, want Hij is hetzelfde als Zijn Vader. In hoe Hij is, 
maar ook in wat Hij doet. En kijk eens naar het Bijbelvers van 
vandaag, daar staat dat, als we in Jezus geloven, wij dezelfde 
dingen als Hem zullen doen. We mogen op Hem gaan lijken. 
Dat betekent: zeggen wat Hij zegt en doen wat Hij doet. 
Weet jij welke dingen Jezus deed? Heb het daar eens met 
elkaar over. 

In de Bijbel lezen we dat Jezus reizen maakte om over God 
te vertellen. Dat Hij zieken beter maakte en met mensen ging 
eten. Maar weet je wat Jezus als eerste deed, voordat Hij 
hiermee begon? Hij liet zich dopen. 

Dit deed Hij om te doen wat God vraagt. Later vertelt Jezus 
daar ook een verhaal over. Het verhaal gaat over het bouwen 
van een huis. Jezus legt uit dat het belangrijk is om je huis 
stevig te bouwen. Je huis moet goed staan, op vaste grond. 
Jezus bedoelde hiermee dat het belangrijk is dat, wanneer je 
iets echt gelooft, je dit ook doet. Je luistert niet alleen naar wat 
God zegt, maar je doet ook wat Hij zegt. 

Zo is het ook met dopen. Wanneer iemand zich laat dopen, laat 
je zien dat je van God houdt en dat je Hem wilt volgen. Je laat je 
oude leven dan achter en start een nieuw leven met Hem. Als 
je 12 jaar of ouder bent en je vader en moeder vinden dit goed, 
dan kun jij je ook laten dopen. Dit betekent niet dat je hoeft te 
wachten om Jezus te volgen. Je kunt nu al een keuze maken 
voor Hem. 

Aantal personen: minimaal 2 personen
Benodigdheden: lego of duplo + 1 theedoek 

Eén van je ouders begint met het bouwen van een huis. 
Jij mag dit nog niet zien. Als het af is, krijg je 10 tellen 
de tijd om het goed te bekijken. Daarna gaat er een 
theedoek over het bouwwerk. Nu moet jij proberen 
het bouwwerk zo goed mogelijk na te bouwen. Ben je 
klaar? Haal dan de theedoek weg en kijk of je hetzelfde 
hebt kunnen bouwen. 

BIJBELTEKST
“Luister goed! Ik zeg jullie: 

iedereen die in Mij gelooft, zal 
dezelfde dingen doen als Ik. Hij 

zal zelfs nog geweldigere dingen 
doen.”  

JOHANNES 14:12 (BB)

ACTIVITEIT
PRATEN MET GOD

Hoe weet je of je Jezus wilt volgen? 

Beantwoord de volgende drie vragen. 

• Geloof je in Jezus Christus en dat Hij de Zoon is van God? 

• Geloof je dat jij samen met Hem bent begraven en opge-

staan in een nieuw leven? 

• Wil je Jezus de rest van je leven volgen? 

Heb jij op alle 3 de vragen ‘ja’ gezegd en wil jij Jezus volgen?

Bid dan het volgende hardop: 

“Dank U dat U van mij houdt en mij vergeeft voor alles wat ik 

verkeerd gedaan heb. Dank U dat U voor mij bent gestorven  

en weer bent opgestaan. Ik houd van U en ik wil U volgen.  

Dank U dat ik Uw kind ben.



ACTIVITEIT
SUPERPOWER

SCAN VOOR
SCAN VOOR
EEN FILMPJE
EEN FILMPJE

BIJBELTEKST
‘Maar geloof Mij: het is beter 

voor jullie dat Ik wegga. Want als 
Ik niet wegga, kan de Helper niet 

naar jullie toe komen. Maar als Ik wel 
wegga, kan Ik Hem naar jullie 

    toe sturen..“ 

        JOHANNES 16:7 (BB) 

Heb jij weleens iets gedaan wat je spannend vond? 
De discipelen van Jezus vonden ook veel dingen 
spannend. Eén van die dingen was toen Jezus werd 
gearresteerd en naar het kruis werd gebracht. Ze 
durfden niet te zeggen dat ze bij Hem hoorden en 
schaamden zich. 

Maar met Pinksteren veranderde er iets. Op dat 
moment kwam de Heilige Geest. Jezus had gezegd 
dat, wanneer Hij wegging, er Iemand anders zou 
komen: de Helper, de Trooster. De Heilige Geest gaf 
zoveel kracht aan de discipelen, dat ze niet meer 
bang waren of zich schaamden. Vanaf dat moment 
gingen ze alle mensen vertellen over Jezus. Ze gingen 
voor andere mensen bidden en deden wonderen in 
Jezus’ naam. 

De Heilige Geest is er ook voor ons. Als jij een Vriend 
van Jezus bent, woont Hij in jou. Hij geeft jou kracht 
bij de dingen die je spannend vindt, Hij troost je als 
je verdriet hebt en Hij helpt je als je dingen moeilijk 
vindt. 
Ken je die filmpjes met superhelden die allerlei krach-
ten hebben en daardoor mensen kunnen redden? 
Elke superheld heeft een andere “superpower”. De 
Heilige Geest is onze “Superpower”. Maar Hij is niet 
alleen een power. Hij is God Zelf die in jou woont. Hij 
vertelt je wat goed is om te doen en door Hem krijg jij 
goddelijke kracht om te laten zien wie God is. 

Aantal personen:  
minimaal 2, liever meer
Benodigdheden:  
vragenkaartjes achterin de journal

Knip de vragenkaartjes achterin de journal uit 
en stop ze in een potje. Trek om de beurt één 
kaartje en beantwoord de vraag. 

PRATEN MET GOD

• Dank God voor de Heilige Geest die jou helpt.

• Wat zou je doen als je niet bang was?  

Vertel dit eens aan God. De Heilige Geest is de 

Superpower in jou, die jou hierbij wil helpen. 

• Vraag de Heilige Geest wat de eerste stap is die 

jij kan zetten. 

WAT WIL JE ONTHOUDEN VAN VANDAAG?



ACTIVITEIT

WIJS ALS EEN KIND

SCAN VOOR
SCAN VOOR
EEN FILMPJE
EEN FILMPJE

Heb je weleens een wedstrijd gedaan om een bijbelvers het 
snelst te vinden? In de activiteit van vandaag deden we dat 
ook. Hierbij ging het over twee dingen. Het ging over kennis: 
weten welke Bijbelboeken er zijn en waar ze in de Bijbel staan. 
En het Bijbelvers zelf gaat over wijsheid. Wijsheid is dingen 
snappen. Snappen wat een bijbelvers betekent, snappen hoe 
iets gebeurt. En daarna heb je wijsheid nodig om te bedenken 
wat je daarmee kan doen. 

Gisteren hadden we het over Superpower. Je kan denken dat 
je met een Superpower alleen maar bovennatuurlijke dingen 
kan doen, zoals zieken genezen en wonderen doen, maar ook 
wijsheid is een Superpower.

In de Bijbel staan heel veel Bijbelverzen over Gods wijsheid.  
Ook lezen we dat Hij ons wijsheid wil geven. Wijsheid om de  
 

Bijbel te snappen, wijsheid om goede keuzes te maken en 
wijsheid om ons te helpen. 

Een Bijbelverhaal waarin God iemand wijsheid geeft is het 
verhaal van Jozef. God gaf Jozef kennis en wijsheid om dromen 
uit te leggen en om de farao advies te geven hoe het land gered 
kon worden van de hongersnood. Daardoor werd Jozef zelfs 
onderkoning gemaakt! 

God wil jou ook wijsheid geven. Het maakt niet uit hoe oud of 
jong je bent. Dit doet Hij door de Heilige Geest (waar we het 
gisteren over hebben gehad). De Heilige Geest kan op veel 
manieren met ons praten. Soms zegt Hij iets door een gedachte 
die in je opkomt, of door een vers uit de Bijbel, of een lied waar 
je aan moet denken of soms door een gevoel. 
Wanneer jij iets meemaakt wat je lastig vindt (een toets op 
school, het lezen van de Bijbel, hoe je met iemand om moet 
gaan), vraag dan de Heilige Geest om je te helpen. En luister 
naar wat Hij zegt. 

Aantal personen:  
minimaal 2 personen, liever meer
Nodig: Bijbel 
Zoek zo snel mogelijk, allemaal tegelijk,  
het volgende bijbelvers op en lees die hardop:
Jakobus 1:5

PRATEN MET GOD

• Heb jij een situatie gehad waarin God tot jou sprak 

door een gedachte, een woord uit de Bijbel, een lied 

of een gevoel? Schrijf die hierboven eens op. 

• God wil altijd met ons praten. Om te horen wat Hij 

tegen ons zegt, is het belangrijk dat wij niet afgeleid 

worden. Zet je telefoon eens op stil, zoek een plek 

waar niemand je stoort en waar je je kan focussen op 

God. Wanneer je dat gevonden hebt, vraag God dan 

wat Hij tegen jou wil zeggen. Schrijf het hierboven op.  

BIJBELTEKST
“Want de Heer geeft wijsheid. 

Alles wat Hij zegt, is wijs en verstandig.”

       SPREUKEN 2:6 BB 

WAT WIL JE ONTHOUDEN VAN VANDAAG?



ACTIVITEIT
GOD VAN WONDEREN

SCAN VOOR
SCAN VOOR
EEN FILMPJE
EEN FILMPJE

PRATEN MET GOD

Denk eens na of jijzelf of iemand anders een 

wonder nodig heeft. 

Vertel God wat er aan de hand is en bid 

hiervoor. 

Schrijf maar op wat Hij tegen jou zegt

Jezus heeft heel veel wonderen gedaan. Veel van die wonderen 
waren genezingen. Zoals het bijbelvers van vandaag ook zegt: 
“Bij God is alles mogelijk”. Bij die bijbeltekst staat nog een andere 
belangrijke zin, namelijk: “Voor wie gelooft”. Geloof jij dat God echt 
alles kan? Of heb je nog twijfels? 
Dat je soms twijfelt, is heel normaal. Wij mogen vertrouwen op 
Gods Woord (de Bijbel). God spreekt altijd de waarheid en we 
mogen Hem vertrouwen, ook als we het moeilijk vinden om te 
geloven. 

In de Bijbel staan heel veel verhalen over geloof en vertrouwen. 
Eén ervan lezen we in het boek Daniël. Daniël was een profeet die 
heel veel van God hield. Hij had drie hele stoere vrienden. Ze waren 
gevangen genomen en meegenomen naar een ander land. In dat 
land had de koning een heel groot beeld neergezet en hij wilde dat 
iedereen voor dit beeld zou buigen. Wie dat niet deed, zou in een 
brandende oven gegooid worden. Dat klinkt spannend he? 

De drie vrienden van Daniël hoorden dit en wilden niet voor dit 
beeld buigen. Zij wilden alleen voor hun eigen God buigen, omdat 
Hij de enige echte God is. Toen de koning dat hoorde, kregen ze 
nog een kans om voor het beeld te buigen. Maar weet je wat ze 
zeiden? “Mijn heer de koning, het is niet nodig dat wij ons tegenover 
u verdedigen. Het is zó: De God die wij aanbidden is in staat om 
ons te redden. Hij zal ons uit de brandende oven en uit uw macht 
redden. Maar ook als Hij dat niet doet, mijn heer de koning, zullen 
we uw goden niet aanbidden. En we zullen ook niet buigen voor het 
gouden beeld dat U hebt neergezet.” (Daniël 3:16, BB) 

Zo. Dat klinkt als vertrouwen hè? Daniëls vrienden wilden alleen 
God de eer geven en vertrouwden op God. En weet je wat er 
gebeurde? Ze werden in de brandende oven gegooid, maar het 
vuur deed niks met hen! Ze hadden zelfs niet eens één brandplek 
en roken ook niet naar brand. Iedereen was er stil van. Wat een 
wonder! Hierdoor kon God laten zien wie Hij is en zo zag de koning 
dat God de enige echte God is.
   Misschien is er in jouw leven ook wel eens iets gebeurd, wat 
           moeilijk is en waarin je een wonder nodig hebt. God is 
                 Dezelfde, zowel toen als nu! Durf jij Hem te vertrouwen?

Aantal personen:  
minimaal 4 personen, liever meer.

Ken je het spelletje: “Ik ga op reis en ik neem 
mee….?” Wij gaan een andere variant spelen, wij 
zeggen: “Ik geloof in Jezus , want dit is wat Hij 
deed…..” en dan noem je een wonder dat Hij in de 
Bijbel heeft gedaan (als je zelf een wonder van 
Jezus hebt meegemaakt, mag je dat ook noemen).
De volgende persoon moet dezelfde zin én het 
wonder dat jij noemde herhalen en zelf een nieuw 
wonder erbij noemen en zo gaat het door tot de 
lijst te lang wordt en jullie hem niet meer kunnen 
onthouden. 

BIJBELTEKST
“Toen zei Jezus tegen hem: 
‘Of Ik iets kan doen? Alles is 
mogelijk voor wie gelooft.”.”

MARKUS 9:23 (NBV)

WAT WIL JE ONTHOUDEN VAN VANDAAG?



ACTIVITEIT

JIJ HEBT DE SLEUTEL
Heb je weleens het spelletje “De koning 
zegt” gespeeld? Bij dit spel is het belang-
rijk om te luisteren naar wat de koning 
zegt en dit zo snel mogelijk te doen. 

In het vorige hoofdstuk hebben we heel 
veel wonderen van Jezus genoemd en 
veel daarvan waren genezingen. Maar niet 
alleen Jezus genas mensen. De discipelen 
gingen er ook op uit en genazen mensen. 
Weet je dat wij ook discipelen van Jezus 
zijn? Discipel-zijn betekent dat we Jezus 
volgen en willen worden zoals Hij. 

God zegt tegen ons in het Bijbelvers 
van vandaag dat wij de zieken mogen 
genezen en hen kunnen vertellen over 
het koninkrijk van God. 

God heeft ons de autoriteit gegeven om 
te spreken in Zijn Naam.  Autoriteit is een 
moeilijk woord, maar het betekent dat 
wij de macht hebben gekregen om een 
situatie te veranderen. Je kan het zien 
als een kistje dat op slot zit. In het kistje 
zit iets heel waardevols. Iets wat je graag 
wilt hebben. Maar je komt er alleen bij 
als je de sleutel hebt om het kistje open 
te maken. De sleutel is de autoriteit die 
God ons gegeven heeft. Dat betekent dat 
de woorden die wij spreken, een leven 
veranderen. Spreek Gods Woord en 
vertrouw Hem, dan zul je wonderen en 
genezingen gaan zien. 

BIJBELTEKST
“Genees de zieken die er zijn en zeg 

tegen hen: Het koninkrijk van God heeft  
   jullie bereikt.” 

      LUKAS 10:9  NBV21

Aantal personen:  
minimaal 4, liever meer
1 spelleider

We gaan een spel spelen, waarbij 
de spelleider gaat zeggen wat de 
rest moet doen. Alléén als hij de 
zin begint met: “Ik zeg” moet je het 
uitvoeren. Zegt hij er geen “ik zeg” 
bij, dan doe je het niet. Bijvoorbeeld: 
Ik zeg: handen op je hoofd (doen), 
Ik zeg: handen op je buik (doen), 
handen op je voeten (niet doen).
Doe je toch de opdracht terwijl er 
geen “ik zeg” werd gezegd, dan ben 
je af. Wie houdt het het langst vol?

PRATEN MET GOD
• Ken jij iemand die ziek is? Schrijf zijn naam hiernaast op.• We hebben net gelezen dat jij autoriteit hebt gekregen om te spreken in Zijn Naam. Hierdoor kan een leven veran-deren. Zoek een bijbeltekst op die gaat over genezing en spreek dit over die persoon uit. Bijbelteksten die je uit kunt spreken zijn:  1 Petrus 2:24, Psalm 147:3

WAT WIL JE ONTHOUDEN VAN VANDAAG?



ACTIVITEIT

SPREEK WAT GOD ZEGT

SCAN VOOR
SCAN VOOR
EEN FILMPJE
EEN FILMPJE

Vandaag gaan we kijken naar profetie. Dat betekent dat je iets 
vertelt wat je van God hebt gehoord of wat Hij je heeft laten zien 
voor de ander. 

We hebben al gehoord dat de Heilige Geest ons wil helpen God 
beter te leren kennen en de Bijbel te begrijpen. Hij wil ons helpen 
om Gods stem te verstaan. God kan met jou praten door gedachten 
die je krijgt, een bijbeltekst, een liedje of een plaatje waar je aan 
moet denken. Net als in de activiteit van vandaag kan je iets in je 
hoofd hebben en mag je dat met anderen gaan delen. God wil 
namelijk niet alleen dingen tegen jou zeggen voor jezelf, maar ook 
voor andere mensen, zodat je hen kan bemoedigen. 

God is liefde, dus als Hij jou gebruikt om iets tegen een ander te 
zeggen is het goed om het volgende in je hoofd te houden.  

• Gods Woord is altijd bemoedigend.  
Dat betekent dat je positieve woorden spreekt over iemand om 
te laten weten wat je waardeert, bijvoorbeeld: “Ik vind het mooi 
hoe jij een nieuw iemand in de groep welkom heet.” 

• Gods Woord is altijd aanmoedigend. Dat betekent dat je de 
ander aanmoedigt als iemand ergens misschien onzeker over 
is of iets niet goed durft. Bijvoorbeeld: “Misschien vind je het 
spannend om iets te zeggen in de groep, maar jij kan dat!”

• Gods Woord is altijd ondersteunend. Dat betekent dat je 
woorden van Gods liefde en troost spreekt als iemand dat nodig 
heeft. Bijvoorbeeld als iemand zich alleen voelt, kun je zeggen: 
“Weet dat God je ziet. Hij is bij je en zorgt voor je.”

Om Gods stem te verstaan en te profeteren is het belangrijk om 
tijd voor Hem te maken. Hoe komt het dat jij de stem van je vader 
of moeder zo goed kent? Omdat je tijd met hen doorbrengt en 
hen goed kent. Zo is het ook met God. Als wij Gods stem willen 
verstaan, is het belangrijk dat we tijd voor Hem maken door de 
Bijbel te lezen, met Hem te praten en stil te zijn. Wanneer wij stil zijn, 
kan Hij ons de dingen vertellen die Hij tegen ons wil zeggen. 

BIJBELTEKST
“Doe je uiterste best om vol te zijn van 

deze liefde. Verlang ook naar de gaven van 
de Geest. Vooral naar het profeteren.“

      1 KORINTIËRS 14:1 BB

Aantal personen: 
minimaal 3 personen, liever meer
Benodigdheden: papier en potlood / stift 

Eén iemand vertelt over iets wat de anderen moeten 
tekenen en legt zo duidelijk mogelijk uit hoe dat eruit 
moet zien zonder gebaren te maken. De anderen 
tekenen ondertussen wat er gezegd wordt. Maar… 
niet afkijken bij elkaar he ;-) Als iedereen klaar is, 
draaien jullie je blaadjes naar elkaar om. Lijken de 
tekeningen op elkaar? En degene die het bedacht 
had: was dit ook hoe jij je dit had voorgesteld? 

PRATEN MET GOD

• Wees een moment stil en bedenk een persoon voor 

wie jij gaat bidden (dit kan ook als je met mensen aan 

de tafel zit). 

• Dank God voor die persoon. Vraag God wat Hij wil 

zeggen tot die persoon en wees zelf stil, zodat je God 

kan horen. 

• Vertel de ander wat jij denkt dat God zegt. Als de 

ander op dat moment niet bij jou in de buurt is, schrijf 

het dan op, zodat je het niet vergeet en het op een 

later moment alsnog tegen die persoon kunt zeggen.

WAT WIL JE ONTHOUDEN VAN VANDAAG?



LIEFDE DOET

SCAN VOOR
SCAN VOOR
EEN FILMPJE
EEN FILMPJE

Het mooiste nieuws wat we met anderen kunnen delen, is dat 
God van ons houdt, dat Hij alles wat wij verkeerd doen heeft 
vergeven en dat Hij een hele mooie toekomst voor ons heeft. 
Je kunt anderen hierover vertellen, maar het Bijbelvers van 
vandaag gaat erover dat we Gods liefde ook kunnen laten zien, 
door de dingen die we doen. Dus: Liefde Doet. 

Wij mogen zonder woorden ook Gods liefde laten zien.  “Hoe 
dan?” Denk je misschien wel. 

Een mooi voorbeeld hiervan vind je in het verhaal van de 
Barmhartige Samaritaan. In het verhaal wordt er een man over-
vallen door rovers. Ze slaan hem in elkaar en nemen alles van 
hem af wat hij heeft. Daarna gaan ze weg en laten hem alleen 
achter. Even later komen er mensen langslopen die zeggen dat 
ze van God houden. Maar zij lopen met een grote boog om de 
bloedende man heen. 

Dan komt er een andere man uit Samaria langs en hij heeft 
medelijden. Hij gaat naar de gewonde man toe, verzorgt zijn 
wonden, brengt hem naar een herberg en betaalt voor alles 
wat hij nodig heeft. Door wat de Samaritaanse man doet, laat 
hij Gods liefde zien. Hij helpt de gewonde man op de beste 
manier die mogelijk is. 

Hoe kunnen wij Gods liefde laten zien? Dit kunnen we doen 
door vriendelijk, aardig, zorgzaam en behulpzaam te zijn. 
Bijvoorbeeld door voor iemand op te komen als iemand 
gepest wordt, of door iets te bakken voor iemand die het 
moeilijk heeft. 
Wanneer jij dingen doet vanuit de liefde van God, zullen 
anderen dit zien en benieuwd zijn waarom jij deze dingen doet. 
Dat is het moment waarop jij kan vertellen dat God zoveel van 
hen houdt en ook hun Vriend wil zijn. 

BIJBELTEKST
“Kinderen, we moeten niet alleen 

zeggen dat we van elkaar houden, 
maar we moeten dat óók laten 

zien met wat we doen.” 

     1 JOHANNES 3:18 (BB) 

Aantal personen: 
minimaal 3 personen, liever meer.

Eén iemand neemt iets in gedachten wat je nodig 
hebt in huis. Zonder dit voorwerp te benoemen ga je 
het uitbeelden en de rest van de groep probeert het te 
raden. Lukt het niet? Dan mag je het ook met woorden 
omschrijven tot ze het raden. Doe dit om de beurt. 

PRATEN MET GOD
• Wie zou jij graag Gods Vriend zien worden? 

schrijf die namen eens hierboven op. 
• Bid voor deze mensen. 
• Vraag God hoe jij Zijn liefde aan hen kan 

laten zien. Denk bijvoorbeeld aan iets voor 
iemand doen, samen een keer spelen of 
iemand meenemen naar de kerk. 

WAT WIL JE ONTHOUDEN VAN VANDAAG?

ACTIVITEIT



CADEAUDOOSJE BIJ DAG 1

• Kleur het cadeaudoosje mooi in 
• Knip het uit over de dikke zwarte lijnen 
• Vouw het doosje op de stippelrandjes naar binnen, 

waarbij je als eerste de sterren naar elkaar toe vouwt 
• Maak een klein knipje op het zwarte streepje 
• Doe er nu een lief briefje in of een klein snoepje en 

geef het aan iemand weg.



VRAGEN BIJ SUPERPOWER

Wat zou jij nooit durven?

Hoe en wanneer lees jij de  Bijbel?

Wat maakt jou rustig 
als je iets eng of 
spannend vind?

Wie in de Bijbel vind jij 
heel dapper?

Wie vind jij d
apper en 

waarom?

Wat is het engste wat je ooit hebt gedaan?

Wat kun je niet alleen, maar 

wel met twee mensen doen?

Kiezen: 
Een spreekbeurt houden voor 
de klas of de weg vragen aan 
iemand die je niet kent.

Kiezen: 

Een vriend uitnodigen naar 

de kerk of hardop bidden bij 

Superkids.



BIJBELTEKSTEN  OM   

  UIT  TE  KNIPPEN

“Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij Zijn enige 
Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, 
zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben.”

Johannes 3:16 (BB)

“Luister goed! Ik zeg jullie: iedereen die in Mij gelooft, zal 
dezelfde dingen doen als Ik. Hij zal zelfs nog geweldigere 
dingen doen.”   

Johannes 14:12 (BB) 

‘Maar geloof Mij: het is beter voor jullie dat Ik wegga. Want 
als Ik niet wegga, kan de Helper niet naar jullie toe komen. 
Maar als Ik wel wegga, kan Ik Hem naar jullie toe sturen.“

Johannes 16:7 (BB) 

“Want de Heer geeft wijsheid. Alles wat Hij zegt, is wijs en 
verstandig.”

Spreuken 2:6 (BB)

“Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of Ik iets kan doen? Alles is 
mogelijk voor wie gelooft.”

Markus 9:23 (NBV) 

“Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen:  
Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.” 

Lukas 10:9  (NBV21)

“Doe je uiterste best om vol te zijn van deze liefde. Verlang 
ook naar de gaven van de Geest. Vooral naar het profeteren.“

 1 Korintiërs 14:1 (BB)

“Kinderen, we moeten niet alleen zeggen dat we van elkaar 
houden, maar we moeten dat óók laten zien met wat we doen.” 

1 Johannes 3:18 (BB)



DIT VOND IK HET MEEST BIJZONDER ...

Wat goed dat jij helemaal aan het einde van deze 
Journal bent gekomen. Maar weet je dat het 
hier niet hoeft te stoppen? Je hebt misschien al 
bijzondere dingen meegemaakt en Gods liefde 
ervaren, waardoor je graag nog meer tijd met 
Hem door wil brengen. 
God vindt dat ook heel leuk. Het kan helpen om 
op te schrijven wat je hebt meegemaakt, zodat je 
dit niet vergeet. 

En denk eens met je ouders na over hoe je 
nu door  wilt gaan om God nog beter te leren 
kennen. Misschien helpt het om samen door een 
(dag)boek heen te gaan. God kijkt uit naar de tijd 
die jij met Hem doorbrengt. 



KIJK MEE OP YOUTUBE.COM/@DOORBREKERSSUPERKIDS

VOLG JE SUPERKIDS AL OP YOUTUBE?

SUPERKIDS
DE KINDERKERK WAAR HET 

ELKE WEEK FEEST IS


